
Pillar of Fire
organiseert twee dagen met

		  I s r a ë l ,  K e r k  e n  w e r e l d  i n  B i j b e l s  l i c h t

“Wat was de rol van de Kerk tijdens de 
Tweede Wereldoorlog? En wat kunnen wij 
daaruit leren?” 

Dit is het thema waarover Mike Fryer DV zal 
spreken. Mike is ook oprichter van Christians for 
Zion, een organisatie die naast onderwijs aan de 
Kerk, zich ook richt op het actief opkomen voor 
Israël en haar belangen, in de publieke ruimte 

(politiek, onderwijsinstituten 
zoals universiteiten e.d.)

Mike Fryer

www.pillaroffire.nl - info@pillaroffire.nl

Allen van harte welkom!

Zondag 28 feb. 2016, 

i.s.m. Maluku for Israel,

09.30 - 17.00 uur: Houten, 

Moluks Kerkelijk Centrum, 

Oud Wulfseweg 1.

Zaal open 9.00 uur.

NB. Kosten p.p. € 35,- incl. 

lunch. OPGAVE NODIG, info 

op www.pillaroffire.nl.

Zaterdag 27 feb. 2016, 

11.00 - 16.30 uur: Den 

Haag, Pillar of Fire-centrum,

Kerketuinenweg 10.

NB. Gehele dag, ‘s mor-

gens spreekt Mike in de 

samenkomst, ‘s middags: 

onderwijsseminar.

L I V E - S T R E AM I N G

Mike Fryer, een 
gepensioneerd 
politierechercheur, 
heeft over de 
Holocaust en het 
(ook christelijk) 
antisemitisme ge-
studeerd aan Yad 
Vashem (Israel’s 
Holocaustmuseum 
in Jeruzalem) en 
heeft derhalve 
veel kennis op 
dit gebied. Naast 
zijn werk voor 
Christians for Zion 
is hij ook voor-
ganger van een 
Messiaanse ge-
meente in noord-
Wales (Fathers 
House Sabbath 
Congregation).

www.christiansforzion.com


