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van 5 juni 2015 

De Hebreeuwse naam voor vandaag is een heel bijzondere: 
 

 .Dat spreek je uit als Jisreël, maar we weten dat het Israël moet zijn   ישראל

 

“Israël is van ons, heel dit land is van ons! “Die overtuiging is van Tzipi Hotovely. 

“Israël hoeft zich niet te verontschuldigen voor zijn  

nederzettingenbeleid op de Westelijke Jordaanoever.    

De Joden hebben recht op het Heilige Land”. 

Deze boodschap aan de Internationale Gemeenschap is van 

de nieuwe Israëlísche viceminister van buitenlandse zaken, 

de 36 jarige Tzipi Hotovely. 
 

In haar betoog liet zij klare taal horen en verduidelijkte 

haar standpunt met extra argumenten,  

dat Israël vooral een Bijbels recht is voor de Joden. 
 

Zij weet ook best wel dat het gesjoemel en compromissen sluiten met de P.A. in voorgaande 

jaren nooit ten goede gekomen is aan Israël. We brengen haar krachtdadige woorden nog 

maar een keer in herhaling,       Israël is van ons, heel dit land is van ons! 
 

Dat uitgangspunt van Tzipi sluit precies aan bij de Internationale Gebedsconferentie in  

Den Haag bij Pillar of Fire dat vandaag begint en drie dagen duurt tot en met zondag 7 juni. 

In deze drie dagen gaat men bidden dat er in Den Haag een Wereldcongres komt,  

dat zich naar waarheid zal richten op Israëls bestaansrecht en recht op dit Beloofde Land, 

inclusief Yerushalayim, de Tempelberg, Judea en Samaria. 

Wie in deze dagen niet in Den Haag aan de Kerkentuinenweg 10 aanwezig kan zijn, kan wel 

thuis mee bidden en vragen dat een team van door God gezalfde rechtsgeleerden uit alle 

volkeren zullen opstaan. Dat brengt kosten met zich mee.  

Ja, uiteraard, maar uw gebed is niet minder belangrijk. 

Wie daar aan twijfelt moet maar eens een bezoek afleggen bij  

Pillar of Fire en Radio Israël, om te zien wat daar dagelijks door gebed tot stand komt.  
 

Van Den Haag gaan we naar Afganistan, om te zien wat 

we in Den Haag tot nog toe nooit hebben gezien.  

Zelfs nog niet in de Schilderswijk. 

In deze oude Volvo zat naast de chauffeur een geit en op 

de achterbank waren kippen en een paar schapen gepropt. 

Het meest comfortabele wat over bleef voor de twee dames 

was de kofferbak. 

De gelijke behandeling van huisdieren en vrouwen is blijkbaar in de sjaria bij wet geregeld. 



De mop komt uit Genemuiden 

Liesje was met haar oma in de rolstoel boodschappen gaan doen.  

Het is mooi weer en daarom kon oma wel even buiten blijven 

wachten toen Liesje bij de horlogemaker het gerepareerde 

horloge van oma ophaalde.  

“Wat kost het?”vroeg Liesje. De horlogemaker antwoordde een 

beetje ontdeugend : “Drie kusjes” Toen riep Liesje naar buiten:  

“Oma, u moet even binnen komen om af te rekenen”. 

************** 

Een veertigtal mensen die wij kennen als Nederlandse Wachters op de muren van 

Yerushalayim, zijn van 22 tot en met 24 mei naar Auschwitz gegaan. 

Van Schiphol naar Krakau gevlogen, daar stond een touringcar op de Wachters te wachten. 

Op de foto is dat zo niet te zien, maar er werd ons verteld, dat er vele momenten waren van 

grote innerlijke bewogenheid en verbijstering.   

Voor wie niet mee geweest zijn, komt er op de site van www.wachters.nu een filmverslag.  
 

Donderdagavond 28 mei was er een lezing van Ina Veenemans-Lawalata in Hoofddorp bij de 

Molukse Kerk. Zij gaf een reisimpressie over Auschwitz en Israël.  

Blij verrast waren we dat deze gemeenschap zo met Israël bezig is. 

Bij de opening gaf de coördinator al aan, dat het Nieuwe Testament 

nooit zoveel voor hem betekend had, totdat hij meer kennis kreeg 

van wat er in het Oude Testament staat over Gods belofte aan Israël 

en wat Israël in de toekomst voor niet-Joden zal gaan betekenen.  
 

Ina woont met haar man in Zutphen en voor wie ook een avond met 

haar wil organiseren, kan haar per e-mail bereiken igveenemans@gmail.com  
 

Aan het eind van haar betoog trakteerde zij de aanwezigen op een mooie uitspraak: 

Het grootste wonder is Israël! 
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